
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lieve gemeenteleden, vrienden, familie en lezers,  
 
In de Bijbel zien we veel verhalen van mensen die moesten wachten en een lange voorbereidende tijd  
moesten doorgaan, zoals Jezus zelf. Zo een voorbereidende en wachttijd komt met uitdagingen en is 
tegelijkertijd erg belangrijk. Momenteel bevinden wij ons in zo een voorbereidenden tijd en weet u 
waarom? Juan Daniel en ik zijn ons aan het voorbereiden op onze trouwdag 27 juni. We ervaren Gods 
leidende en vormende hand in deze periode. Naast mooie en leerzame momenten brengt deze tijd ook 
veel onzekerheden en onduidelijkheden met zich mee.  
 
Ik heb het voorrecht om deel te zijn van een 5 weken durende bijbeltraining, die gericht is op hoe we 
mensen van andere volken kunnen onderwijzen en laten groeien door middel van Bijbelse principes. Deze 
word aangeboden door de YWAM base waar ik woon, dus dat helpt me om al mijn andere 
verantwoordingen te blijven combineren met deze leerzame training. Het is super bijzonder om te zien hoe 
God Zijn volk wil opbouwen tot een voorspoedige en God vrezende natie. Zo word ik ook weer persoonlijk 
uitgedaagd. God heeft ons gevormd naar Zijn beeld en welke ‘onderdeel’ van Hem heeft Hij mij gegeven 
en hoe mag ik dat hier, nu en in de toekomst inzetten?  
 
Bijzonder genoeg merken Juan Daniel en ik beiden sterk het 
verlangen om terug te keren naar Indonesië in Juli, nadat we  
in Juni hopen te gaan trouwen in Noorwegen. In Juli is er een  
belangrijke evangelisatie training in Bali, Indonesië waar we  
heel graag deel van willen uitmaken. We zouden daarna  
heel graag in het werkveld blijven om het Evangelie te kunnen  
delen en mensen te onderwijzen. Dit brengt best heel wat  
vragen met zich mee en is een kwestie van vertrouwen op Gods  
voorzienigheid en leiding. Het plan is nu om na de training  
terug te gaan naar Malang, Indonesië. Juan Daniel zou dan ‘ 
zijn taalstudie beginnen en ik zou als een vrijwillige, deeltijd  
lerares op een christelijke school worden. Onze hoop is om uiteindelijk te mogen werken en onderwijzen in 
een onbereikte bevolkingsgroep op een buureiland van Java. Dit is een lange-termijn-droom en we weten 
nu nog niet precies hoe dat er uit gaat zien. Tegelijkertijd hoeven we niet bang te zijn, want wie op Hem 
verwachten, zullen hun kracht vernieuwen… en niet moe worden(Jes. 40:31). Steeds blijft God door Zijn 
Woord en Geest ons herinneren om niet bang te zijn, maar Hem te vertrouwen. Zijn Woord is de Waarheid 
waarop we ons leven willen vestigen en onze keuzes willen maken.   
 
We zitten nu in een voorbereidende tijd en op momenten kan ik worden aangevochten. ‘God, maken we de 
juiste keuzes? Ben ik een goede rentmeester over hetgeen U mij geeft? Waar moeten we beginnen als we de 
bevolkingsgroep willen onderwijzen in Uw Woord?’. God troost me steeds weer door Zijn waarheid, zoals in 
Spreuken 16:9. En het is waar, want in deze tijd in Noorwegen gebeuren er ook weer zoveel dingen. Ik heb het 
voorrecht om evaluaties te hebben met zendelingen die tijdelijk terug zijn in Noorwegen, gebedsmomenten te 
leiden voor onze uitgezonden zendelingen, contactpersoon te zijn tussen de base en de werkers, systemen te 
updaten, korte onderwijzingen te geven aan de DTS studenten, te helpen in het café bij de lokale  kerk en allerlei 
andere dingen die op en rondom de base gaande zijn. Gods liefde laten zien richting de lokale bevolking is iets 
wat ik enorm leuk vind en waar ook zoveel nood voor is. Juan Daniel en ik hebben een voorbereidende 
huwelijkstraining gevolgd vanuit onze organisatie en dat was een mooi en verbindend proces. Naast alle 
voorbereidingen voor de toekomst, zijn er veel verschillende dingen gaande en ik ben dankbaar voor alles wat 
God me hier leert en geeft.  
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Nieuwsbrief Litske Moerland 

‘Het hart van een mens  

overdenkt zijn weg, maar  

de HEERE bestuurt zijn 

voetstappen’ 

Stella, mijn zusje, kwam langs als 
verrassing voor mijn verjaardag 



 

 

 

 

 

Van het Thuisfront Team (Stella, Jorinke en Jan) 
Litske is afhankelijk van God en van u als sponsor. We zijn 
dankbaar voor uw giften, waardoor ze in haar onderhoud kan 
voorzien. Ook kan ze haar omgeving dienen door bij te dragen 
in kleine projecten.  
Voor een eenmalige gift gebruikt u de QR-code. Een 
maandelijkse donatie kunt u aanmaken met  
onderstaande gegevens.   

NL77 RABO 0373 7392 81   
Diaconie Herv Tholen inz.  
Zendingscie ovv ‘Gift Litske’    

Thuisbasis uitzending: Youth With A Mission 
Kristiansand 
Info: https://hgtholen.nl/litske/ 

Volg via Instagram of stuur een mail 
voor meer opties m.b.t. updates:  

Mail: tft.with.the.lord@gmail.com  

Instagram: @Flitske_for_the_Lord  
(zie QR-code) 
 
 
 
 

Mijn leven zal gaan veranderen in de 
komende maanden, want Juan Daniel en ik 
zullen voortaan samen ons leven opbouwen. 
We willen graag onze nieuwsbrief samen 
gaan uitbrengen, maar ook financieel gaan 
er dingen veranderen, waarin we op God 
moeten vertrouwen. In mei hopen we allebei 
richting Nederland te komen en daar 
ongeveer een maand te zijn voor enkele 
belangrijke vieringen. Ook zouden we erg 
graag jullie als gemeenteleden ontmoeten, 
hopen we onze ervaringen te mogen delen 
en op andere manieren van dienst te kunnen 
zijn. Dit doen we onder andere door het 
organiseren van een ontmoetings- en 
informatieavond op 6 juni. Schrijf dit alvast in 
uw agenda, want we zouden u graag 
ontmoeten, meer informatie volgt.  
 
We horen ook graag van u/jou over uw 
ideeën en vragen hierover, neem gerust 
contact met ons op. We vinden het erg fijn 
om mensen in het echt te ontmoeten. 
 

Wilt u iets aan ons vragen of iets met ons 

delen, dit waarderen we enorm! Zie 

hieronder voor meer info. Ik bid voor jullie en 

wens jullie Gods zegen en Zijn liefde toe! 

 

Liefs Litske Moerland 

  

 

 

Mocht wat delen over het werk in Indonesië op 
het partner-/ sponsorweekend van de base 

Helpen in het lokale café van de 
kerk PUST 

Bidden en danken  

Gebed is de manier waarop we individueel en gezamenlijk met 

elkaar verbonden mogen zijn, bid u/jij met mij mee?  

 

Dank dat Gods Woord en 

Geest het leven van de 

DTS studenten heeft 

getransformeerd 

Bid dat we een zegen 

mogen zijn voor de 

kerk en onze naaste in 

onze tijd in NL 

Bid dat God financieel 

en geestelijk voorziet 

en richting geeft met 

betrekking tot de 

volgende stappen 

(o.a. trouwerij, training 

in Indonesië in Juli en 

de tijd daarna) Dank dat ik de uitgezonde 

missionarissen mag 

ondersteunen en deel kan 

zijn van de (verbetering 

van de) ledenzorg 

Bid voor de vrijwilligers in 

het lokale café, dat ze God 

(meer) mogen leren kennen 

en ik mag delen over Jezus 

Dank dat God onze 

wortels op 

verschillende 

gebieden dieper laat 

groeien in deze 

voorbereidende tijd 

Culturele avond van de base 
waar we onze culturen centraal 
stellen en presenteren d.m.v. 
dans, eten en andere dingen 

Diploma uitreiking voor de DTS 
studenten 

mailto:tft.with.the.lord@gmail.com

