
UITNODIGING
voor jou

CATECH
ISATIE 2025/2026



Beste jongere,

Met deze uitnodiging willen wij jou
persoonlijk uitnodigen voor de 
catechisatie.

Het belangrijkste doel van catechisatie 
is dat jij samen met ons de Heere onze 
God persoonlijk en steeds beter leert 
kennen.

We kijken uit naar jouw komst!

Hartelijke groet,
de mentoren en catecheet

God heeft jou lief
16+ Voor de leeftijd van 16 jaar 
en ouder is er vanaf dit jaar ook 
mentorcatechese. We maken 
gebruik van de methode Follow Me 
Next van de HGJB. 
Om 19.30 uur ben je van harte 
welkom in De Wingerd. 
We beginnen dan met een centraal 
deel. We zingen, kijken of luisteren 
naar een intro en luisteren naar de 
uitleg van het thema dat die avond 
centraal staat. 
In de mentorgroepjes wordt 
vervolgens het Bijbelgedeelte 
besproken en wordt er op de 
lesstof ingegaan door middel van 
allerlei werkvormen. 
Het catechesemoment wordt om 
20.30 uur door de mentoren 
afgesloten met (dank)gebed. 
Hierna mag iedereen nog gezellig 
blijven om wat na te praten en 
elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een hapje en een 
drankje! ☺

Startavond
D.V. 29 september

19.00 uur

Een gezamenlijke 
avond met alle 

jongeren

Met een 
boeiende 
spreker!

Vanaf 6 oktober
19.00 u Follow Me

19.30 u Follow Me Next


	Dia 1
	Dia 2

