
2025 / 2026
Catechisatie



Beste ouders/verzorgers,

Via deze flyer willen wij u bijpraten
over het nieuwe catecheseseizoen dat 
binnenkort van start gaat.
Alle jongeren hebben hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Wilt u deze uitnodiging bespreken met 
uw kind(eren)?
Bij de doop van onze kinderen ontvingen 
zij het teken van Gods verbond. Het is 
Gods belofte aan ons en onze kinderen 
dat er bij Hem vergeving en zaligheid te 
verkrijgen is. Als ouders hebben wij aan 
God en Zijn gemeente beloofd dat we 
hen hier telkens op zullen wijzen en 
biddend zullen uitzien naar de vervulling 
van Gods belofte.
Wij hopen dat we uw kind(eren) mogen 
ontmoeten en bidden om een gezegend 
catecheseseizoen.

Een hartelijke groet namens de 
kerkenraad,
de mentoren en catecheet

God heeft jou lief
Net als het afgelopen half jaar 
maken we gebruik van 
mentorcatechese, met als basis de 
methode Follow Me (12 t/m 16) die 
om 19.00 uur aanvangt en Follow 
Me Next (16+) die om 19.30 uur 
aanvangt, beiden in De Wingerd. 
De methodes zijn van de HGJB. 
We beginnen met een centraal 
deel. We zingen, kijken of luisteren 
naar een intro en luisteren naar de 
uitleg van het thema dat die avond 
centraal staat. 
In de mentorgroepjes wordt 
vervolgens het Bijbelgedeelte 
besproken en wordt er op de 
lesstof ingegaan door middel van 
allerlei werkvormen. 
Het catechesemoment wordt door 
de mentoren afgesloten met 
(dank)gebed. Hierna mag iedereen 
nog gezellig blijven om wat na te 
praten onder het genot van een 
hapje en een drankje! ☺

Startavond
D.V. 29 september

19.00 uur

Een gezamenlijke 
avond met alle

jongeren

Met een 
boeiende 
spreker!

Vanaf 6 oktober
19.00 u Follow Me

19.30 u Follow Me Next
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