Lieve gemeenteleden, vrienden, familie en lezers,

En dan heb je bijna een cultuurshock, omdat je weer
in je geboorteland bent. De eerste dagen in
Nederland bracht ik door op mijn fiets, dus dan ben
je weer snel ‘ingeburgerd’. Dit waren wel hele fijne
dagen, waarin God zo aanwezig was. Vragen als:
‘Okee en wat wilt U nu dat ik doe, God? En hoe dan?’
en ‘Gaat U hier ook weer met mij mee? spelen
bewust en onbewust door mijn hoofd heen. Ik wil me
niet langer schamen voor het Goede Nieuws, dus zo
ontstaat er een gesprek middenin een bakkerij met
een echtpaar die, zo blijkt later, ook geloven in Jezus.
Ondanks dat de eigenaresse van de bakkerij niet echt
fan lijkt te zijn van ons gesprek, spreken we door over
onze God. En net voordat ik de bakkerij uitloop, loopt
de vrouw nog achter me aan. ‘'lk wilde nog tegen je
zeggen, ga met God en Hij zal met je zijn". Zo mooi
om te zien hoe God iets moois kan doen, als we
ervoor kiezen om niet terughoudend te zijn uit
schaamte. En wat een goede Vader mag ik hebben
die even een extra ‘overbodige’ herinnering wilde
geven. Onze keuzes zijn belangrijk!

Indonesié

Groot is mijn dank voor al de betrokkenheid, het
gebed en alle soorten steun die ik de afgelopen
weken heb ontvangen. Het waren echt speciale
lichtpuntjes middenin alle voorbereidingen voor de
nieuwe stap, namelijk de uitzending naar Indonesié.
De planning is nu dat ik 18 Augustus naar Noorwegen
zal reizen voor een voorbereidende week. En zodra
mijn studenten visum binnenkomt, zal ik vanuit daar
naar Indonesié vliegen. In Indonesié is het namelijk
niet legaal om evangelist te zijn, dus ik zal als student
binnen komen en de taal ‘Bahasa Indonesian’ gaan
leren. In de eerste instantie zal ik gaan wonen bij mijn
contactpersonen in Malang (zie bovenstaande foto).
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"Ga met God en Hij
zal met je ziin”

Dit is een echtpaar met 2 kinderen en zij werken
voornamelijk met weeskinderen, singel moeders, kerk-
en jeugdgroepen. Waarschijnlijk zal ik met één jonge
vrouw, deze ken ik nog van mijn DTS in Noorwegen, dit
werk gaan doen. De eerste periode zal voornamelijk in
het teken staan van het leren kennen van de cultuur,
mensen en gewoontes. Verdere details zijn nog niet
bekend, maar dit zal onder andere ondersteuning zijn
van het echtpaar en hun evangelisatie werk, studeren en
al biddend lopen richting de deuren die God zal openen.

Bidden en danken

Gebed is de manier waarop we individueel en
gezamenlijk met elkaar verbonden mogen zijn, bid u/jij
met mij mee?

- Dank God voor al Zijn voorzienigheid van de afgelopen,
voorbereidende weken. Voor de mooie momenten met
familie, vrienden en gemeenteleden.

- Dank God dat Hij steeds, naar Zijn wil, voorziet en zal
voorzien op financieel gebied, emotionele steun en
gebed.

- Bid dat God me kracht geeft om de laatste dingen te
regelen, het afscheid nemen van familie, vrienden en
gemeente en dat mijn visum op tijd binnen komt.

- Bid dat God de weg en de harten van de mensen zal
voorbereiden en het huidige en toekomstige werk wil
zegenen.

Voel je vrij om vragen te stellen of me een mailtje te
sturen. Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief.
Zie hieronder voor meer info!

Ik bid voor jullie en ik wens jullie
Gods zegen en Zijn liefde toe!
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