
 
We lezen een stukje uit de profetie van Jeremia. 
Weet je iets over deze profeet op te schrijven in 
dit vak? Kijk anders op de achterkant van dit 

blad.     

 
  

 

Mijn naam is: …………………………………………………………………………… 

De datum is:  …………………………………………………………………………… 

   

 

 
 

 

 

 

 

  

   

 

   

 

Wie zegt in onze tekst dat de mensen moeten gaan stil staan en moeten 
gaan nadenken over hun manier van leven? 
_____________________________________________________ 
 
Wat was er jaren geleden met het Tienstammenrijk gebeurd? 

_____________________________________________________ 
 
Waarom moest Jeremia tegen de mensen zeggen dat hetzelfde ook met het 
Tweestammenrijk zou gaan gebeuren? 

_____________________________________________________ 

Welke koning is er in de dagen van Jeremia 6 koning in het 
Tweestammenrijk? 

_____________________________________________________ 

Was deze koning een goede koning die de HEERE diende of juist niet? 

_____________________________________________________ 

Wat weet jij van 'de bekende weg' (SV: 'de aloude paden') waarover de 
dominee het heeft in de tweede helft van de preek? 

_____________________________________________________ 

Over wie heeft de Heere Jezus het in Johannes 14:6, als Hij zegt: 'Ik ben de 
Weg, de Waarheid en het Leven'?   

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 

Vragen tijdens de preek: 

Maak hier het psalmbord van deze 
dienst: 

 
Wat is het thema 

van de preek?   

We lezen uit Jeremia. En 
uit welke Bijbelboeken nog 

meer?  



 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jeremia wordt geboren rond het jaar 645 voor Christus. Hij 
wordt heel jong door de HEERE geroepen om profeet te zijn.  

Weet jij wat een profeet is? 

__________________________ 

Jeremia wil helemaal geen profeet zijn. Toch luistert hij naar 
God en brengt hij de boodschap van de HEERE aan het volk van 
Israël. Dit is geen fijne boodschap. Er gaan vreselijke dingen 

gebeuren. Dat is Gods straf voor de zonden. Weet jij welke 
straf het volk gekregen heeft? 

 
__________________________ 

Gelukkig  mag Jeremia ook vertellen over de vergeving van 
God en een nieuwe hoop voor de toekomst.  

 
Het is bijna zomervakantie. Wat vind jij 

belangrijk om te onthouden van deze preek in 
de zomervakantie? Schrijf dat in de 

voetstappen op   


