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De vissers vissen op het meer.  
De nacht is al voorbij.  

Een man roept van de waterkant: “Hé, heb je vis voor mij?”  
De boot is leeg, er is geen vis.  

De man roept naar de boot: “Gooi ’t net nu aan de andere kant.  
Dan is de opbrengst groot!  

Een boot vol vis, dan zien ze het:  

Die man, dat is hun Heer! 

En Petrus loopt snel naar Hem toe.  

Wat fijn, Hij is er weer.  

Ze zitten allen om het vuur.  

De vrienden zijn heel blij.  

 

Hoor Petrus, Jezus stelt een vraag:  

“Zeg, houd jij veel van Mij?” 

 “Natuurlijk Heer, dat weet U toch?” 

 zegt Petrus tot de Heer.  

 

Diezelfde vraag stelt Jezus weer,  

en daarna nog een keer.  

En Petrus antwoord Hem drie keer: “Ja, Heer Ik heb U lief.”  

Hij weet dat Jezus hem vergeeft, omdat Hij voor hem stierf.

  



En de dienstknechten en de dienaars stonden,  
hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was,  
en warmden zich. Petrus stond bij hen, en warmde zich. 

Vragen bij de preek: 

De discipelen zijn in Galilea, want daar zou de Heere Jezus naar toe       Nu is er opnieuw een kolenvuur en gaat de Heere Jezus 

gaan ná Zijn opstanding. Ze moesten op Hem wachten.         drie keer een vraag stellen aan Petrus (en aan ons)!  

 

1. Opeens zegt Simon Petrus dat hij gaat ...?!       6. Welke vraag is dat? 

 

 

2. Hoeveel vangen ze die nacht?         7. Wat is jouw antwoord op deze vraag?  

 

 

3. Wie staat er aan de oever van de Zee van Tiberias?      8. Waarom is het moeilijk om altijd de Heere lief te hebben?  

 

 

4. Wat zegt Hij tegen de discipelen?          

       
       

9. Petrus zegt drie keer ... en dan zegt Jezus ten slotte ... (vers 19b) 

5. Wat brandt er op het strand:   

een       ...         en wat ligt er op:       ...         en             ... 

        
10. Wil jij de Heere ook volgen? Schrijf eens op waarom? 

 
 
 
 

  

 


