
 

     

 

 

 

 

 

 

 
Votum en Groet 
 
De dominee zegt namens de mensen in de kerk: 
„Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde  
gemaakt heeft” 
 
Uit deze zin weten we dat we in de naam van de Heere  
samenkomen. We zijn niet zomaar een groep mensen, maar  
mensen die God willen dienen. Weet je welke Heere? 
De Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij zal  
niet loslaten wat Zijn hand begonnen is.  
 
Dit heet het Votum. Eigenlijk een soort belijdenis. 
 
Daarna brengt de dominee een groet van God aan de  
gemeente: Genade zij u en vrede van God de Vader, door  
onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de  
Heilige Geest. Amen.  
 
Mooi hè, zoals Jezus zijn discipelen groette 
Er is ook een wat moeilijker groet: Genade en vrede van  
Hem, Die is en Die was en Die komen zal, en van de zeven  
geesten, die voor Zijn troon zijn en van Jezus Christus, de  
getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de  
overste van de koningen der aarde 

 

 

Datum: 

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Dominee: 

 

Psalmen: 

Psalm 27:  

Psalm 102: 

Psalm 103 

Psalm 90: 

Psalm 96: 

Psalm 96: 

Gezang 12: 

Memento Mori: 

Wij mogen gedenken aan de 

gemeenteleden die afgelopen jaar 

gestorven zijn. 

Maar het is ook een oproep aan ons, 

vergeet je eigen sterfdag niet. 

 



 

 

 

     

 

      

 

 

 

 

 

Vragen bij de preek: 

 

1. De Heere Jezus heeft voordat Hij naar de hemel ging (Hemelvaart) 

beloofd om terug te komen; Hij is nog steeds niet teruggekomen. 

Dat heeft met het geduld van God te maken.                

Waarom is de Heere geduldig met ons?   

 

 

 

2. De dag van de Heere zal komen (de Heere Jezus zal terug komen). 

Hoe ben je daar het best op voorbereid? Zie 2 Petrus 3: 11 en 

verder. 

 

 

 

3. De Heere is lankmoedig over ons, wat betekend dit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


