
 
  

 

Mijn naam is: …………………………………………………………………………… 

De datum is:  …………………………………………………………………………… 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

In de preektekst van de dominee verbrandt de koning ‘de Bijbel’. 
Wat vind je daarvan?   

_____________________________________________________ 
 
Zijn er ook gedeelten of Bijbelboeken die jij (liever) overslaat? Zo 
ja, welke en waarom?   

_____________________________________________________ 
 
De duivel probeert al sinds Adam en Eva het werk van de Heere 
te verstoren. Kun jij een voorbeeld bedenken uit de Bijbel? 

_____________________________________________________ 
 
Kun je ook een voorbeeld uit je eigen leven bedenken of iets wat 
nu gebeurd in Nederland of de wereld?   

_____________________________________________________ 
 
Hoe weten wij dat Gods Woord voor altijd blijft bestaan?  

_____________________________________________________ 
 
Hou jij ook van het Woord (dat is de Bijbel) van de Heere? 
Waarom wel of niet?  

_____________________________________________________ 
 
Wat wil je vragen aan de Heere nu je de preek van de dominee 
hebt gehoord?    
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 

  

 

Vragen tijdens de preek: 

Maak hier het 
psalmbord van deze 

dienst: 

 
Schrijf hier de drie 

punten van de 
preek:   

Jeremia moet al zijn 
profetieën opschrijven op 
een boekrol. Zo kunnen de 
mensen de boodschap van 
God nog een keer horen. 

Lees alvast Jeremia 36 vers 
27 – 28. Wat doen de 

mensen en de koning met 
het Woord van God?  

 



  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sola betekent ‘alleen’ in het Latijn. Probeer de vijf Latijnse uitdrukkingen 
aan de linkerkant door middel van lijntjes te koppelen aan de betekenis 
aan de rechterkant 

 

Sola Scriptura   God redt ons uitsluitend op basis   
     van genade en niet op grond van iets  
     goeds dat wijzelf doen, gedaan hebben   
     of in de toekomst zullen doen.  

Sola Fide  We vertrouwen uitsluitend op Jezus als   
onze Redder. We kunnen niet gered 
worden door middel van goede werken. 

 

Solus Christus  Gods Woord – de Bijbel – is ons hoogste   
     gezag. 

 

Sola Gratia  We zijn geschapen om God te   
verheerlijken. 

 

Soli Deo Gloria  We kunnen niets doen om gered te   
     worden, dan door te geloven in Jezus   
     alleen.  


