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Dominee:

Vragen bij de preek:

1. Kunjein je eigen woorden aangeven wat
‘barmhartigheid’is?

1. Welk bijbels voorbeeld weet je hierbij?

2. Hoe zie je dat de Heere barmhartig is?

3. Hoe komt het dat wij vaak niet barmhartig zijn?

Hoe kan dat veranderen?

4. Hoe/voor wie kun jij barmhartig zijn?

PSALM 514

na, o God, gena, hoor mijn gebed.
Verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden.
Uw goedheid wordt noch paal, noch perk gezet.
Ai, was mij wel van ongerechtigheid.
Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden.
Zie mijn berouw, hoor, hoe een boetling pleit.
En reinig mij van al mijn vuile zonden.
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Lees Psalm 103 vers 8

Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid.

Marcus 12:30,31

Hier worden vier karaktertrekken van de Heere genoemd.
Hij is:

(1) barmhartig

(2) genadig

(3) geduldig

(4) rijk aan goedheid.

Op verschillende plaatsen in de Bijbel gaat het over met barmhartigheid bewogen.
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