
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoi allemaal! 

Wat fijn dat je weer in de kerk bent of thuis mee schrijft 
met de preek van deze zondag! 

Na de dienst van 9 uur kun je ook naar de zondagsschool!  
Zit jij daar ook op? 

 

De hoofdman 

te 

Kapernaüm 

Wat weet jij al van deze geschiedenis? Schrijf het 

in je eigen woorden op: 

_________________________

_________________________

_________________________ 

En de hoofdman over honderd, antwoordende, zeide: Heere! ik ben niet 

waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen; maar spreek alleenlijk een 

woord, en mijn knecht zal genezen worden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom vraagt de hoofdman of Jezus niet naar zijn huis wil komen ? 

 

 

 

 

 

Hoe komt het dat een heidense hoofdman om hulp vraag bij Jezus voor een zieke 

knecht ? 

 

 

 

 

 

Waarom spreekt Jezus over een groot geloof ?  

 

 

 

 

 

Komen alle mensen in het Koninkrijk der hemelen? 
 



 

 

 

 

Puzzel 

je mee? 


