
Na de dienst zingen we het Lutherlied. 
Weet jij waarom? 

Een vaste burcht is onze God, 
een toevlucht voor de Zijnen! 

Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
Hij doet zijn hulp verschijnen! 

De vijand rukt vast aan 
met opgestoken vaan; 

hij draagt zijn rusting nog 
van gruwel en bedrog, 

maar zal als kaf verdwijnen! 

De Richtingwijzer  

 

Mijn naam is: …………………………………………………………………………… 

De datum is:  …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We lezen vandaag uit de Bijbel:  
 
……………………………………………………..  

 

Luister dit lied over Maarten Luther. (Klik op de link) 
Waarom is Maarten Luther zo belangrijk geweest voor 
de kerk? Schrijf nog meer dingen op die je weet:  
……………………………………………………..…………………
…………………………………..……………………………………
………………..……………………………………………………… 

De dominee gaat straks een preken over de 

geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil. Misschien 

weet jij al iets over dit gedeelte uit de bijbel. Wat weet jij 

al? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

Welke vragen heb je vooraf al over dit Bijbelgedeelte? 

Wat vind je moeilijk of snap je niet zo goed? Schrijf dat 

hieronder op:  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MVskzLcCSD0


Tijdens de kerkdienst: 

Waarom ging Daniël toch in gebed ook al was het verboden en zou hij in de leeuwenkuil worden 
geworpen als hij het toch deed? 
 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
 
Luisterde Daniël anders wel naar de koning? 
 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
 
Moet jij altijd luisteren naar je vader en moeder? 
 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

Hoe vaak bid jij?  

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
 

Waarom bid jij?  

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

Kun je zonder het gebed? 

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaloers zijn is een grote valkuil van mensen: 
er zijn altijd wel mensen die het beter 
hebben dan jij. Ook in dit Bijbelgedeelte zijn 
de mensen erg jaloers.  

o Waarom zijn de mensen jaloers op 
Daniël? 

o Heb je wel eens gezien dat iemand 
jaloers was? Wanneer was dat? 

o Hoe ga jij er mee om als je zelf 
jaloers bent?  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Schrijf hier de antwoorden op  van de vragen op de allereerste bladzijde. Heb je nog vragen waar 
je geen antwoord op hebt gehad? Vraag deze aan je papa of mama. Misschien weten zij het wel! 

Streep de woorden door. 

Wat is de overgebleven zin?  

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

Luister dit lied over 
Daniël. (Klik op de link) 
Wat leer jij van Daniël? 

https://www.youtube.com/watch?v=x4tu-vD_a8k


 

  

 

 
 
 
 
 

 


