
  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 40 

1. Praat jij weleens  met papa of mama over de verhalen uit de Bijbel? 

_______________________________ 

2. Lees jij thuis zelf uit de Bijbel? 

_______________________________ 

3. Hoe kan jij aan je ouders zien dat zij God lief hebben? 

____________________________________________ 

4. Ben je jaloers op je ouders dat zij God lief hebben? 

_________________________________________ 

 

Praat thuis nog maar eens door over deze vragen met je ouders 

 

Timoteüs moet doorvertellen wat hij 

van Paulus gehoord heeft. En de 

mensen die van Timoteüs uitleg krijgen 

over het geloof, moeten het weer aan 

andere mensen doorvertellen. 

Doordat mensen elkaar vertellen over 

het geloof in Jezus Christus, ontstaat 

de christelijke traditie. Want het 

woord traditie betekent: het 

overleveren of doorgeven. Misschien is 

het wel zo dat jij weet wie Jezus is 

omdat Timoteüs zo goed geluisterd 

heeft naar de opdracht van Paulus? 



 

      Het Evangelie wordt vergeleken met een:   Vragen: 

      t   a     h     s     c      1. Wat betekend het voor jou om lid te zijn van onze gemeente? 

        ____________________________________________________ 

        2. Wat beteken jij voor God? 

        ____________________________________________________ 

        3. Wat beteken jij voor je naasten? 

        ____________________________________________________ 

        4. Hoe leef jij met God? 

        ____________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       Zing je mee met hart en ziel met Psalm 138? 


